ZWERVERSLIEFDE deel 23

Simon en de invallende Eric Roodgoed spelen de laatste tafel tegen Roodgoed’s
voormalige kwelgeest, Hein Dubbelman. Het loopt niet zoals Dubbelman zou wensen
en dat laat hij ook weten aan zijn debuterende, jeugdige, partner.

Eric Roodgoed had het best naar zijn zin. Hij realiseerde zich hoe erg hij het bridgen
de afgelopen jaren had gemist. Natuurlijk had Hein Dubbelman hem in het verleden
een rotstreek geleverd (zie deel 10), maar al met al was hij daar zelf ook een beetje
kinderachtig mee om gegaan door als een mokkende ezel in een hoekje te gaan zitten.
Deze avond had hem weer eens geleerd dat bridgen een spel was van geven en nemen
en dat je daar juist sterker uit te voorschijn moest komen. Wat een verspilde jaren!

Het laatste spel was een soort wraakoefening geweest waar hij een zelfzuchtig
pleziertje aan had beleefd, maar nu was het weer tijd voor de realiteit: het volgende
spel!
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Het bieden ging simpel! Eric verkocht zijn hand als een mancheforcing in harten en
werd door zijn partner, na wat azen vragen, zonder pardon in 7% geparkeerd. Nigel
kwam uit met #7 en Roodgoed overzag de dummy.

Niet voor de eerste keer deze avond zag hij dat het weer een optimistisch contract was.
Hij telde 11 vaste slagen en als #H goed zat waren dertien slagen eenvoudig. De
uitkomst was wat dat betreft echter niet erg aanmoedigend! Na alle verwijtende
woorden van Dubbelman kon hij zich niet voorstellen dat de jeugdige Nigel
Langenbroek tegen groot slem onder zijn #H vandaan zou starten. In dat geval zou ¢H
goed moeten zitten. En zou hij zich daarna moeten beroepen op een schoppen/
ruitendwang die nog wat extra kansen had vanwege zijn #T. Er was echter wel een
entreeprobleem en Oost zou hem een handje moeten helpen. Eric keek naar het
knokige, ontevreden gezicht van Hein Dubbelman. Veel kans zou hij niet hebben,
want ondanks alles was Dubbelman een uitstekende bridger. Maar misschien kon
snelheid hem helpen!

“Dank je wel, partner”, zei hij stralend! “Doe maar het Aas!” Hierna trok Roodgoed
snel de troeven en speelde 4A en H en een kleine naar 4V waarop Oost een klaveren
bijspeelde. Ogenschijnlijk zonder na te denken speelde hij nu ¢V voor waarop
Dubbelman net zo vlotjes de Heer legde. Zuid pakte deze slag met het Aas en hoorde



‘Magere Hein’ naast hem binnensmonds vloeken: Hij had te snel bijgespeeld! Deze
kaarten waren nog over!
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Eric Roodgoed speelde nu zijn drie hoogste troeven en West moest 4T bewaren en
gooide dus twee ruiten en een klaveren af. Op zijn beurt moest Oost #H bewaren en
moest dus ook afstand doen van een klaveren en twee ruiten. Eric speelde 45 naar de
Boer en claimde de laatste slag met 47. Als Dubbelman niet gedekt had met ruiten heer
had Zuid niet meer over kunnen steken. Nigel keek zijn partner even aan, glimlachte
toen en liep van tafel af!

Voordat Simon en Eric zich echter af konden vragen of het de jongen allemaal teveel
was geworden, was hij alweer terug. “Tja, 47 als laatste slag. Ik heb geleerd dat je dan
wat drankjes moet bestellen voor de tegenstander.”

Simon begon te lachen en wilde wat zeggen, maar hij werd onderbroken door de
krakende stem van Hein Dubbelman. “Als je dat maar op eigen rekening doet. Ik doe
niet mee aan die onzin!”
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(Voor het gemak van de lezer zijn de spellen gedraaid zodat nu Hein Dubbelman Zuid
zit.)

Dubbelman was vastbesloten om het laatste spel van de tafel (en de avond) nog te
redden wat er te redden viel en opende de Zuidhand met een Muiderbergse 24. Dit bod



liep uit naar Simon Lemm op de Oostplaats, die niet zoveel punten maar wel een
mooie verdeling had en nog in de bieding kwam met een doublet. Eric Roodgoed bood
een natuurlijke 2SA en toen was het de beurt aan Nigel die even nadacht; iedereen was
weliswaar kwetsbaar maar hij had toch wel een erg mooie verdeling. “Bang zijn voor
wat je partner zou kunnen zeggen is wel heel erg stom”, dacht hij en hij bood 34.

Eric Roodgoed wist dat zijn partner niet echt een volle opening hoefde te hebben met
zijn doublet op de achterhand, maar met zijn ‘bijna opening’ mee doubleerde hij
automatisch.

Hein Dubbelman speelde gespannen met zijn kaarten toen hij 34 gedoubleerd moest
afspelen. West kwam daartegen uit met 4T en Nigel legde een prachtige dummy neer.
Zonder daarvoor te bedanken concentreerde hij zich op het spel. YA zou goed moeten
zitten, maar als dat zo was kon hij waarschijnlijk wel 2 klaveren in de dummy troeven
en zou dan maar vier slagen verliezen. Hij nam de uitkomst met A en speelde meteen
#8 uit de dummy. Simon Lemm stapte op met #A en speelde onmiddellijk troef na.
Hein pakte deze slag met #A en troefde, volgens plan, een klaveren in de dummy met
#8. Om weer in de hand te komen speelde hij nu eerst ruiten. Simon stapte op met ¢H
en, aangezien hij geen troef meer had, probeerde hij zijn partner te bereiken met
harten. Hein Dubbelman gromde binnensmonds; die YA zat goed en de troeven drie
om een, anders had die Lemm wel troef nagespeeld. Eric Roodgoed nam de slag
inderdaad met YA en ging in de denktank. Deze kaarten waren nog over!
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Dubbelman ging er eens goed voor zitten. Hij was drie slagen kwijt en die vervelende
oude Roodgoed was nog gemarkeerd met 4V en T. Hij ging dus nog een troefslag
verliezen maar dat was volgens hem alles! Hij zou het contract gaan maken! Nog even
nagaan; als Oost geen troef naspeelde kon hij via een introever in Zuid komen een
klaveren troeven en die manoeuvre nog een keer herhalen. En als Roodgoed zo graag
#T na wilde spelen dan kon hij de Boer leggen in de dummy en altijd nog een
klaverenintroever maken. Hij verloor dan weliswaar een klaveren maar geen troef! Hij
keek naar de nog altijd denkende Roodgoed terwijl hij al vlotjes zijn kaarten op tafel
wilde leggen. Op dat moment speelde Oost 4V na! Dubbelman keek ongelovig naar
die kaart. “Dat was helemaal het toppunt”. Hij hield een venijnige opmerking voor
zich en nam de slag met #4H pakte een klaveren uit zijn hand en staarde toen ongelovig
naar de dummy. Als hij deze klaveren troefde, moest dat met #B! Oost kreeg dan zijn



zojuist opgeofferde troefslag weer terug en bovendien verloor hij nog een klaverslag!
Dubbelman werd nog een tintje grauwer en keek knarsentandend naar de vriendelijk
glimlachende Eric Roodgoed. “Op het nippertje down”, zei die. En ‘Magere Hein’ kon
niet anders dan daarmee instemmen. “Wat een waardeloze verhoging, partner”, zei hij.
“Ik ga even een luchtje scheppen!” en hij smeet zijn kaarten op tafel en liep zijn stoel
omgooiend richting de buitendeur.

Simon, Nigel en Eric keken elkaar, een beetje uit het veld geslagen, aan.

“Het was juist een standaardverhoging...”, begon Simon. Maar Nigel zei: “Wat een
mooie kaart die 4V, de enige manier om het down te krijgen.”

“Ach,”, zei Roodgoed. “Je moet het een keer gezien hebben. Luister, jongeman, ik wil
niet stoken, maar je bent toch niet van plan om met Dubbelman te blijven spelen.” “Na
vanavond lijkt het me een nachtmerrie,” antwoordde Nigel. “Maar het leek me wel
gaaf om met een echt goeie bridger te spelen. Om van die leuke kneepjes te leren.
Zoals ehh... bijvoorbeeld met die 4V..”

Simon glimlachte en keek Eric Roodgoed aan. “Misschien ken ik wel iemand die na
lange tijd weer wil gaan bridgen, Nigel. En dus op zoek is naar een partner!”

Eric Roodgoed zuchtte diep...”Tja,” zei hij. “Misschien heb je wel gelijk jongeheer
Lemm.”



